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Datum: ____/____/______  Online advies nr. 228 
 

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:   

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

‘Ik kan daar nu niets mee doen’ 

“Het  kan  zijn  dat  bepaalde  zaken  tegen  jou  gezegd worden  die  helemaal 

geen betekenis hebben en  je alleen maar  in verwarring brengen. Dan moet 

je daar niet lang mee bezig zijn. Aanvaard de situatie en weet dat je met de 

woorden die  je gehoord hebt op dit moment niets kan doen. Laat ze maar 

los en denk van: ‘ik kan daar nu niets mee doen. Als ze van belang zijn zullen 

ze vanzelf weer naar voren komen.’ Maar blijf er niet mee bezig.  

Soms  is het  zo dat mensen  je  in verwarring willen brengen, omdat  ze een 

bepaalde jaloersheid voelen of een bepaald  idee over  jou hebben dat ze zo 

nodig  kwijt  willen.  Het  betekent  dan  eigenlijk  dat  je  met  deze  dingen 

geconfronteerd wordt als met een afbrekende energie.  

Als mensen op deze manier met  je bezig zijn, zijn ze verkeerd met zichzelf 

bezig. Als je dat weet, kan je het makkelijker loslaten.  

Kijk dus waar de woorden vandaan komen, wie ze uitspreekt tegen je en op 

welk moment.  Als  je  dat  kan  zien  ‐  en  daar moet  je  even  bij  stil  kunnen 

blijven staan ‐ dan zal je ze gemakkelijker kunnen loslaten.”   

 

Meester Morya 

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven” 

(uit hoofdstuk 9: ‘Krachten verzamelen om vooruit te kunnen’) © Mayil.com 
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